
 

 

 

 

 
 
De beginjaren van Go Ahead Eagles 
 
Ver voordat jij geboren werd, op 2 december 1902 om precies te zijn, werd Go Ahead Eagles 
opgericht. In een pand aan de Lange Bisschopsstraat zag Be Quick, zoals Go Ahead Eagles eerst 
heette, het levenslicht. Deze naam moest na drie jaar veranderd worden, omdat er al clubs in 
Groningen en Zutphen waren met die naam. Go Ahead, wat Engels is voor ‘doe maar’, was geboren! 
De Engelse trainer Barry Hughes voegde ‘Eagles’ toe aan de clubnaam, om het onderscheid met de 
amateurclub duidelijk te maken.    
 
Wist je dat Go Ahead Eagles niet vanaf het begin in De Adelaarshorst speelt? Als je in Deventer 
woont en voetbalt, heb je vast weleens gehoord van Koninklijke UD. Go Ahead Eagles leende de 
eerste vier jaar de velden van deze club, die destijds aan de IJssel lag. Dit veld ligt praktisch onder de 
huidige spoorbrug, waar je vast weleens overheen bent gegaan met de trein naar het westen van 
Nederland! 
 
De Adelaarshorst  
 
De Adelaarshorst is het stadion van Go Ahead Eagles en grenst aan verschillende straten van 
Deventer, zoals de Veenweg, Brinkgreverweg en Vetkampstraat. Go Ahead Eagles verhuisde in 1920 
naar het terrein en ons stadion is sindsdien steeds verder uitgebreid! Op het moment dat Go Ahead 
Eagles nog maar net in het stadion speelde, gingen er op goeie dagen wel 25.000 toeschouwers naar 
binnen om te komen kijken naar ‘Kowet’. De Europese wedstrijd in 1965 tegen Celtic is nog altijd de 
best bekeken wedstrijd ooit in De Adelaarshorst. Sjonge, wat een aantal! 
 
Helaas bleek de grote capaciteit niet altijd even veilig, waardoor de KNVB Go Ahead Eagles 
verplichtte om de toeschouwersaantallen terug te brengen. Zowel Feyenoord als AZ hielpen ons aan 
stoelen in verschillende periodes! Sportief hè? Lange tijd konden 8000 supporters naar binnen, maar 
na de verbouwing in 2015 is er plek voor 10.000 Eagles fans! 
 
De Adelaarshorst heeft vier tribunes: de hoofdtribune, Leo Halle Tribune, IJsseltribune en de 
Brinkgeverwegtribune (ook wel B-side genoemd). Het kidsvak bevindt zich op de Leo Halle tribune. 
Wanneer kom jij kijken met je vader of moeder?  
 
Kootje 
 
Kootje is de clubmascotte van Go Ahead Eagles. Kootje is een vrolijke adelaar die elke gelegenheid 
aangrijpt om jou en alle andere supporters een blij gevoel te geven. Of we de thuiswedstrijd nou 
winnen of verliezen, hij je voorleest op de basisschool of aanwezig is bij één van de Young Eagles 
evenementen: Kootje is een echte gangmaker!  
 
 
Successen  
 
In de ruim 120-jarige clubhistorie heeft Go Ahead Eagles heel wat successen geboekt. Liefst vier keer 
(1917, 1922, 1930 en 1933) mocht Go Ahead Eagles zich de beste van Nederland noemen, terwijl Go 
Ahead Eagles in 1992, 2013, 2016 en 2021 promoveerde naar de Eredivisie. Veel Nederlanders zien 
onze club als ‘cupfighters’ (bekervechters). In 1965 werd bijvoorbeeld de KNVB bekerfinale bereikt,  



 

 

 

 

 
wat ons een ticket opleverde voor de Europacup II! Daardoor mochten we aantreden tegen Celtic, de 
grootste club van Schotland aller tijden! In 1966, 1967 en 1968 haalden we de halve finale van de 
beker. In 1981, 1983 en 1985, 2020 haalde ‘Kowet’ de kwartfinale, terwijl we in 2010 en 2022 door 
Ajax en PSV vlak voor de finale werden uitgeschakeld. 
 
Clublied 
 
Het originele clublied van Go Ahead Eagles werd in 1967 door Co Hagedoorn gezongen, terwijl de 

tekst bedacht werd door Jaap de Bie en Fred van Dam.  

 

Go Ahead is niet te kraken, Go Ahead krijg je niet klein 

Wie ons ploegje in wil maken moet van goede huize zijn 

Wie ons ploegje in wil maken moet van goede huize zijn 

Al komen ook de ploegen uit het westen 

Met Coentjes en met Cruyffies, noem maar op 

We geven hier in Deventer de besten de voetbalkous geregeld op de kop 

We staan als 1 man achter rood en geel 

En we schreeuwen 's zondags met een schorre keel 

 

We zullen voor de puntjes blijven knokken 

Al was 't alleen maar om de voetbaleer 

En mochten we een keer de match vergokken 

Het beste paard dat struikelt wel een keer 

Maar eenmaal lees je zeker in de krant 

Go Ahead is kampioen van Nederland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Belangrijke spelers  
 
In alle jaren dat Go Ahead Eagles actief is, heeft de club heel wat grootheden voortgebracht. 
Hieronder vind je een selectie van spelers die veel voor Go Ahead Eagles hebben betekend:  
 
John Oude Wesselink: Als ‘Mister Go Ahead Eagles’ je bijnaam is, dan moet je wel iets goeds gedaan 
hebben. John Oude Wesselink is zijn naam! Hij speelde in 17 jaar liefst 446 wedstrijden voor Go 
Ahead Eagles, waarmee hij onze recordhouder is! 
 
Sam Beukema: Als jonge aanvoerder leidde Sam Beukema Go Ahead Eagles in 2021 naar de 
Eredivisie. Het leverde de geboren en getogen Deventenaar een mooie transfer op naar AZ! 
 
Paul Bosvelt: Manchester City, Feyenoord en natuurlijk Go Ahead… Paul Bosvelt kende een 
fantastische carrière! Zijn tijd bij Go Ahead Eagles beviel hem zo goed, dat hij in 2017 toetrad tot ons 
bestuur! 
 
Marc Overmars: Nadat Marc Overmars successen in het buitenland behaalde bij Arsenal en FC 
Barcelona en in 2004 stopte, keerde Marc Overmars in 2008/2009 voor één seizoen terug bij zijn 
jeugdliefde Go Ahead Eagles. Clubliefde vergaat niet! 
 
Jan Kromkamp: Dat clubliefde niet vergaat, bewijst ook Jan Kromkamp. De verdediger haalde het 
Nederlands Elftal als speler van AZ en kwam na 12 jaar ‘thuis’ bij Go Ahead Eagles. Daar was hij even 
daarna ook nog trainer! 
 
Ugur Yildirim: Zelfs David Beckham en Zinedine Zidane namen de vrije trappen niet beter dan Ugur 
Yildirim, die bekend stond om zijn wapen. De Turkse Nederlander haalde kort na zijn vertrek bij Go 
Ahead Eagles het Nederlands Elftal als speler van sc Heerenveen! 
 
Demy de Zeeuw: Demy de Zeeuw maakte deel uit van het ‘zilveren’ Oranje van 2010 en leerde het 
spelletje bij Go Ahead Eagles. De Zeeuw speelde maar liefst 4 jaar bij Go Ahead Eagles en speelde 
later o.a. voor AZ en Ajax.  
 
Andries Noppert: Nopperts speelwijze viel dusdanig goed in de smaak bij het Eagles publiek, dat 
‘Noppert in Oranje’ hoorbaar was op de tribune. Nog geen halfjaar later verwezenlijkte Louis van 
Gaal zijn droom door hem eerste keeper te maken tijdens het WK 2022 in Qatar! 
 
 
Clublogo en clubkleuren 
 
Go Ahead Eagles heeft sinds de oprichting verschillende logo’s gehad. Hieronder vind je een 
overzicht van de logo’s door de jaren heen!  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Rood en geel waren vanaf het eerste moment de clubkleuren van Go Ahead Eagles, maar dit werd 
tussen 1971 en 1978 tijdelijk veranderd naar paars. Na 1978 is het altijd rood en geel gebleven, al 
komt de paarse kleur nog regelmatig terug in de shirts als Go Ahead Eagles een uitwedstrijd speelt!  
 
                                  
Feitjes  
 
Wist je dat… 
 
…Go Ahead Eagles in 2015 Europees voetbal haalde op basis van het Fair Play klassement, maar de 
wedstrijd tegen Ferencvaros moest afwerken in het FC Emmen-stadion vanwege de verbouwing? 
 
…de adelaar die op thuiswedstrijden door het stadion vliegt Harley heet en soms niet mag vliegen als 
de vogelgriep is uitgebroken?  
 
…de clubkleuren en het logo tussen 1971 en 1978 bepaald werden nadat er een enquête de deur uit 
was gedaan door Go Ahead Eagles?  
 
…Bob Maaskant en Robert Maaskant de enige vader en zoon zijn die afzonderlijk van elkaar trainer 
waren bij Go Ahead Eagles?  
 
…Go Ahead Eagles in 2005 bijna failliet ging, maar zich daarna heeft opgewerkt tot één van de 
gezondste clubs van Nederland?   
 
 
 
 
 

 


